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Inleiding

Beste bewoner, familie, vrienden, medewerkers, vrijwilligers,
sympathisanten, ...
Lieve mensen allemaal,

Je voelt het ... je hoort het ... je ziet het ... in Sint-Petrus in
Kruishoutem staat alles letterlijk en figuurlijk op zijn kop.
Dozen inladen, dozen uitladen, vrachtwagens die op en af rijden
en een team schitterende VRITJWILLIGERS die ons iedere dag
komen helpen verhuizen. Wat een groot geluk dat we deze
vrijwilligers rondom ons mogen ervaren. En ze doen het met
zoveel enthousiasme dat het tegelijk aanstekelijk, inspirerend
en ontroerend werkt. Ze doen me echt denken aan:

'DE CONTENTE MENS'

'De contente mens' is een beeldje van Richard Bertels uit 1957.
Hij staat symbool voor gemoedelijkheid, een tevreden mens, die
blij is met wat hij heeft en wat hij voor anderen kan betekenen.
Hij is niet tegen het nieuwe, niet tegen de vooruitgang, niet
tegen de aardse geneugten doch is tegelijk levenswijs. Het leven
zowel als zijn aard maakte hem enigermate -

filosofisch berustend. Hij laat zich niets

wijsmaken, verwacht niet te veel, doch verheugt |
zich over het goede om hem heen en dat alles
vormt zijn tevreden zijn, zijn content zijn.



Hij voelt zich zinvol en betrokken, heeft het gevoel om erbij te
horen en nog mee te tellen in de maatschappij.

Deze vrijwilligers zijn contente mensen die ons met heel veel
goesting komen helpen. Wij zijn hen uiterst dankbaar.

Onze doelstelling en betrachting in onze woon- en leefwereld op
onze beide campussen is te mogen samenleven met contente
bewoners en gebruikers, contente families, contente
mantelzorgers, contente medewerkers, contente vrijwilligers en
contente buren. We liggen echt op koers om met de vzw Vijvens
deze doelstelling te halen.

Op de site Waegebrughe bieden we naast het woonzorgcentrum
en het dagverzorgingscentrum nu ook erkende
assistentiewoningen aan. Geen woning waar slimme technologie
belangrijker is dan een assistentiewoning. Daar woont immers
een groep kwetsbare mensen: senioren die in de nabijheid van de
zorg zelfstandig en zonder permanent toezicht wonen en leven.
Hierbij kunnen technologische nieuwigheden wonderen doen voor
de veiligheid en de gezondheid van de bewoners. Vandaag
worden alle professionele, medische, comfort- en
veiligheidsfuncties aan elkaar gekoppeld. Er wordt gezorgd voor
de veiligheid van de bewoners met noodoproep, brandpreventie,
valpreventie, camerabewaking, toegangscontrole en
dwaaldetectie. De oudere blijft zijn autonomie behouden en wij
creéren en stimuleren sociale interactie en verbondenheid en dit
alles met de nodige luxe en comfort.



Benieuwd hoe we de verhuis beleefd en overleefd hebben? Hoe
we met onze TUK TUK treintjes door de landelijke wegen onze
nieuwe woonomgeving gevonden hebben? Hoe we genoten hebben
van de lekkere oliebollen? Hoe we nu wonen en leven? Kom dan
zeker eens binnen en laat je meeslepen in ons prachtige verhaal
met, door en van contente mensen.

Een contente algemeen directeur,

Tot volgende maand!

Zeer genegen,

Rita Vande Moortele
Algemeen directeur




Verjaardagen

*  Verjaardagen bewoners

Zondag 1 mei

Maandag 2 mei
Zondag 15 mei
Dinsdag 17 mei

Woensdag 18 mei

Maandag 30 mei

Mevrouw Hauttekeete Paula
89 jaar

Mevrouw Van Bosschem Cecile
85 jaar

De heer Ghys Lucien

90 jaar

De heer De Wintere Roger
84 jaar

Mevrouw De Groote Suzanne
96 jaar

Mevrouw Van Brackel Olga
90 jaar

De heer De Vriese Martin
88 jaar

*  Verjaardagen medewerkers

Maandag 2 mei
Donderdag 12 mei
Dinsdag 17 mei
Vrijdag 20 mei
Dinsdag 24 mei
Donderdag 26 mei

Vrijdag 27 mei

Mevrouw Den Haese Marleen
63 jaar

Mevrouw Boeije Petra

56 jaar

Mevrouw Christiaansen Sonja
58 jaar

Mevrouw Snel Iris

26 jaar

Mevrouw Vande Moortele Rita
65 jaar

Mevrouw Van der Beken Katlijn
47 jaar

Mevrouw Debakker Marleen
61 jaar ?

happy
BIRTHDAY



Overledenen

Mevrouw Larnoe Simonne overleed op 6 april.
Ze werd 90 jaar.

Mevrouw Notte Angele/Odile overleed op 23
april. Ze werd 100 jaar.

De Raad van Bestuur, directie, bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van vzw Vijvens bieden de familie van de
overledenen hun oprechte deelneming aan.



Nieuwe medewerker

Hallo,

Mijn naam is Tessa en ik startte op 21 maart als
verpleegkundige in Home Vijvens.

Na enkele jaren in Schotland gewoond te hebben, keer ik nu
graag terug naar Belgié, samen met mijn vriend Ivdn en onze kat
Maya.

Ik ben een avontuurlijk persoon die graag tijd doorbrengt in de
natuur.

Yoga en dansen zijn mijn favoriete sportieve bezigheden, maar
ik ben ook graag creatief bezig: ik brei al eens graag een muts
of een sjaal, en ik maak ook mijn eigen kleurrijke kaarsen.

Tk kijk er alvast naar uit om te mogen starten!
Tot binnenkort!

Tessa




Nieuwe bewoners

Mevrouw Van Overbeke Leona en mevrouw Moisse Fernande:

1 ste

2 nieuwe bewoners die samen op de verdieping vertoeven.

Francine vertelt ...

Zijn zij familie van mekaar? Neen, maar wel is er sinds 1983 een
speciale band tussen hen ontstaan. Hoe het komt verneem je
later. Eerst een stukje levensverhaal van de twee bewoners

afzonderlijk.

‘Mevr'ouw Van Overbeke Leona|

Ze werd op 14 februari 1923 geboren te Huise op
de 'Ploatse’. Zij was het eerste kindje van
'‘Meester Gustaaf' en Aldi Schoons. Haar papa was
schoolhoofd van de jongensschool hier in Huise, 3
haar mama was huisvrouw. Na haar volgden nog 2
kinderen, 'Juffrouw Hilda' die meer dan 30 jaar
les gaf aan kindjes van het 1°® studiejaar in de
school in Huise en dan kwam er ‘Meester Jacques'
die leraar/schoolhoofd was in KBO Ename.

Leona liep lagere school in Huise om daarna, samen met haar zus,
op internaat te gaan in Eeklo bij de Zusters van O.L.V. Ten
Doorn’. Enkel om de 3 maanden mochten ze naar huis wat voor
Leona heel zwaar was. Ook haar broer was op internaat maar in
Sint-Thomas in Brussel omdat er, voor zover ik mij herinner,
geen normaalschool voor jongens dichterbij was.



Na haar studies hielp Leona haar mama in het huishouden voor
het hele gezin alsook voor de zorg van het huis. Hilda verzorgde
de bloementuin en Jacques de groentefuin en de boomgaard.
Maar Leona hielp ook haar papa bij zijn vrijwilligerstaken bij
verschillende organisaties; zoals: Bond Kroostrijke Gezinnen,
Werk van de Akker, Secretaris Schuttersmij Sint-Sebastiaan
Huise en Bond gepensioneerde onderwijzers. Tussendoor nam ze
wel de tijd om op te freden als toneelactrice in Huise, bij
voorkeur in ludieke stukken (ze lachte graag), ze was lid van
KVLV, helpster in de kantine als er boogschieten doorging en
later als er voetbal was (haar broer was 22 jaar lang gerechtigd
correspondent van VCE Huise).

En toen, in 1948 (Leona was toen amper 25 jaar) kreeg haar papa
op 64-jarige leeftijd een beroerte waardoor hij grotendeels
verlamd was. Samen met haar mama heeft zij hem 10 jaar lang
verzorgd en getroost en 10 jaar lang hebben zij en haar broer
hun papa van boven naar beneden gebracht en omgekeerd en dit
alles op een stoel in een niet aangepaste woning. Dit was een
heel zware taak die ze met veel liefde deed maar waarin de
moderne hulpmiddelen nog niet bestonden. Haar papa was
geboren op 6 april 1884 en stierf op zijn verjaardag in 1958.
Daarna nam ze verder de taak op zich om te zorgen voor het
gezin. Haar mama stierf in 1973 op 89-jarige leeftijd. Ondanks
het feit dat Leona een vrij zwaar leven had, ontbrak het haar
hiet om toch te genieten van het leven. Ze lacht heel graag, kan
tegen een grap, ging heel graag mensen opbeuren thuis en in
Home Vijvens en zou nooit een kookles van KVLV gemist hebben.
Koken was niet enkel haar hobby maar ze genoot van wat ze



klaar maakte. Ze miste geen enkele petanquedag (is zelfs
kampioene geweest) en ook geen enkele ziekenzorg uitstap.
Jaarlijks ging ze met Maria Vandenhaute en Lieske Naessens
naar zee waar ze steeds naar uitkeek.

Zo, straks ga ik verder vanaf 1983...

Mevrouw Moisse Fernande

Ze werd geboren op 6 januari 1924 te Sint-

. Jans-Molenbeek na haar broer Gaston en voor
3 | haar broer Roger. Haar papa Fernand, was
boekhouder en haar mama, Iréne Brulée was
huisvrouw. Haar ouders waren Franstalig zodat
i ook haar moedertaal frans is. Heel lang hebben
ze daar niet gewoond en zijn verhuisd naar Gent
dicht bij het Stadspark.

Haar lagere school deed ze in Aalst om daarna eerst 2 jaar
Grieks-Latijn te volgen in Nieuwen Bosch en nadien over te
schakelen naar Confectie en regentaat Huishoudkunde in de
Tweebruggenstraat te Gent. In 1943 studeerde ze af en begon
les te geven in Aalst bij de 'Dames de Marie’ waar ze haar klas
binnenkwam en door de directrice verwelkomd werd als 'nog een
nieuwe leerlinge'. Maar wees gerust: Fernande kan haar manneke
staan hoor! Daarna volgde nog Wetteren om dan de langste
periode les te geven in de Tweebruggenstraat en Sint-
Amandstraat in Gent.



Fernande is zoals Leona ongehuwd gebleven om, na het
vroegtijdig overlijden van haar mama, te zorgen voor haar papa
die ondertussen blind was geworden. En tfoen kwam haar oudste
broer Gaston, die priester was, met het voorstel om een
vakantiekolonie te beginnen in de Ardennen. Maar hij had dan
wel iemand nodig met een ijzeren hand. Dus in 1954 is Fernande
begonnen met de vakantiekolonie in Sugny (een dorpje op
ongeveer 20km van Bouillon). Tijdens de grote vakantie, per
periode van 14 dagen kwamen er telkens 200 kinderen hun
vakantie doorbrengen (de helft waren Vlamingen, de andere
helft Walen) maar Fernande ging dan zelf ook op zoek naar
kinderen in homes en weeshuizen om kinderen die nooit haar huis
konden de mogelijkheid te geven van ook eens van een vakantie
te genieten. Jaarlijks nam ze ook leerlingen mee van haar school
om te helpen maar op voorwaarde dat ze het jaar nadien geen
les meer hadden van haar. En zo was ik, Francine, er eentje van
in 1969. Jammer genoeg heb ik het maar 2 jaar kunnen doen
want in 1970 is Fernande gestopt. Daarna heeft ze zich
ontfermd over mij, mij laten verder studeren en woonde ik in bij
haar en bij 'papa Moisse’ zoals ik haar papa noemde. Zij kreeg
van mij de naam ‘Maake’ want dat is ze echt voor me geweest en
hog steeds. Samen gingen we dan met zijn drietjes nog vaak naar
de Ardennen. Papa Moisse stierf in 1976 op de leeftijd van 86
jaar. Ondanks het feit dat zij Franstalig is heeft ze meer dan
40 jaar les gegeven in het Nederlands. Ze werd hierbij geholpen
door een mevrouw die een tweetal jaren overleden is aan de
leeftijd van 102 jaar maar die ze nog elke week ging bezoeken.



Achter het sftrenge van Fernande schuilt een heel lieve,
behulpzame en rechtvaardige vrouw maar wel wat dirigerend
zoals ze dit het grootste deel van haar leven heeft moeten doen.
Maar noem een home in Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Sint-
Amandsberg, overal kende zij mensen die ze regelmatig een
bezoek bracht. Zij is frouwens een scout in hart en nieren en
heeft toen een belofte moeten afleggen als kind om alle dagen
een goed werk te doen en... dat doet ze nu op 98-jarige leeftijd
nog altijd. Gedurende 15 jaar hebben we samen in het bestuur
gezeteld van de MS-Liga en maakten we 4 maal per jaar een 120
tafelversieringen om de patiénten en hun familie welkom te
heten.

Dit hebben we dan verder gezet in Huise bij de Familie Van
Overbeke en zo kom ik dan aan het jaar 1983...

1983.. Het jaar dat er een bom viel tfen Huize Van Overbeke
maar ook een bom viel in Huise want 'Meester Jacques' ging op
54-jarige leeftijd trouwen en dan nog met iemand die veel
jonger was dan hij. Nu, dat was ik, Francine die bovendien ging
samenwonen met zijn 2 zussen. En zie, beetje bij beetje kwam
Fernande ook langs. Zij ging op wintersporten met Leona en naar
de Ardennen met Hilda en zo vormden wij als het ware een nieuw
gezin van 5 personen die het goed hadden met mekaar. Na het
overlijden van Jacques in 2005 ben ik bij mijn schoonzussen
gebleven. In 2013 overleed Hilda en zo bleven we met z'n tweeén
over maar mijn ‘Maake' kwam steeds vaker en is 4 jaar geleden
volledig bij ons ingetrokken. Wegens gezondheidsproblemen bij
mezelf hebben Leona en ‘Maake’' hu hun intrek genomen in Home



Vijvens. Over hun opvang, verzorging, vriendelijkheid van de
mensen rondom hen, het eten, het netjes houden van de kamers
maak ik mij absoluut geen zorgen. Mijn enige en bijzondere wens
is dat ze het daar zo vlug mogelijk gewoon worden en genieten
van alles rondom hen.

U zal me daar nog vaak zien en ben ik nog niet bij iemand langs
geweest die me kent, excuseer me dan hiervoor maar ik hoop
nog lang te mogen komen in Home Vijvens. Ik zal beetje bij
beet je eens mijn ronde doen en hopelijk zullen ook alle bewoners
van Home Vijvens zich goed voelen met hun fwee nieuwe buren!




Dokterspraatje

Belir‘ium bij ouderen
Door: Dr. Annelou Meskens, CRA Home Vijvens

Wat is het?

Delirium is een acute verwardheid, waarbij door een lichamelijke
oorzaak een plotse verstoring van de hersenfunctie optreedt.
Delirium komt voor bij 10 tot 40% van de ouderen die in het
ziekenhuis worden opgenomen. Tot een kwart van de patiénten
overlijdt eraan en van de oudste ouderen zal zo'n 40% nadien
hiet meer naar huis kunnen terugkeren.

Herstel is echter wel degelijk mogelijk, zelfs wanneer de
verwardheid enkele weken heeft geduurd.

Hoe kan je delirium herkennen?

De tekenen van een delirium zijn aantasting van de aandacht en
waarneming en ongeorganiseerd logisch denken. Het bewustzijn
vertroebelt en de cognitieve functies gaan plots sterk achteruit.
Een delier zal vaak gepaard gaan met (visuele) hallucinaties,
vreemde gedachten, slaapstoornissen, veranderingen van de
psychomotorische activiteit, desoriéntatie, geheugenstoornissen
of stemmingswisselingen.

Het beeld komt snel op, maar kan fluctueren doorheen de dag.
Mede hierdoor - alsook door de brede waaier aan symptomen -
wordt een delirium vaak niet of laattijdig herkend. Bij ongeveer
twee derde van de gevallen wordt de diagnose van delier gemist.



Waardoor wordt delirium veroorzaakt?

Voorbeschikkende factoren

Personen van gevorderde leeftijd, die reeds minder
functioneren of geheugenproblemen hebben, hebben een
grotere kans op het ontwikkelen van delirium. Ook mensen die
veel medicatie (en dan vooral opiocide pijnstillers of
anticholinergica) innemen hebben een hoger risico. Daarnaast
zijn ook de aanwezigheid van ernstige lichamelijke ziekten zoals
kanker, een verminderd zicht of gehoor en slaapproblemen
voorbeschikkende factoren.

Bij een ziekenhuisopname zijn de vreemde omgeving, fysieke
beperkingen en nood aan chirurgie bijkomende factoren die
kunnen bijdragen aan het ontstaan van een delier.

Uitlokkende factoren

Verschillende onderliggende aandoeningen kunnen een delirium
veroorzaken, zoals infecties, een myocardinfarct of
hartritmestoornis,  hersenbloeding, stoornissen in de
hormoonhuishouding, hoofdtrauma of epilepsie-aanval, bepaalde
tumoren of uitgesproken stress (vooral bij patiénten met
dementie).

Ook medicatie kan de oorzaak van een delier zijn: zowel
medicatiegebruik  (vooral medicatie met anticholinerge
eigenschappen, maar ook bepaalde antibiotica, opioiden,
cortisone, ...) als het plots stoppen van medicatie of chronisch
alcoholgebruik. In dat laatste geval spreken we dan van een
‘delirium tremens’.



Hoe kan je het behandelen?

Aanpak

De behandeling van een delirium is er in eerste plaats op gericht
de onderliggende oorzaak aan te pakken. Om de acute
rusteloosheid onder controle te brengen wordt meestal ook
tijdelijk een antipsychoticum of zelfs een slaapmiddel
toegediend. Daarnaast is een rustige omgeving, een goed
verlichte kamer en een rustige benadering van de - vaak
angstige - patiént belangrijk. Wanneer de patiént hersteld is
van het delirium is een informatief gesprek nuttig, omdat de
persoon vaak nood heeft aan ondersteuning na de verwarrende
ervaring van een delirium.

Preventie

Een goed vochtbeleid, effectieve behandeling van pijn, voeding,
optimalisatie van de medicatie en normalisering van het slaap-
waakritme vermindert het optreden van delirium met 40% bij
patiénten die worden opgenomen in het ziekenhuis.

Ook een meer multidisciplinaire aanpak van oudere patiénten kan
helpen bij het voorkomen van delirium.




Bewegingshoekje

Door: Paramedici Home Vijvens

Onder het motto: 'rust-roest’, trakteren we jullie maandelijks
met een oefening om even van je stoel te komen. Hier komt de

oefening voor de maand mei:

bekruisf knie tikken met de ellebooj

Startpositie:

Zit mooi rechtop op een stoel.

Wat nu:

' Hef je linker knie hoog op en tik je knie

=y met je rechter elleboog. Hou je rug goed

~ recht,



Doe nu het omgekeerde. Hef je rechter knie op en tik je knie
met je linker elleboog. Hou je rug recht.

Doe dit afwisselend 10 maal na elkaar.

Gaat dit vlot?

Doet dit vlug na elkaar.

Intensiteit:

Doe dit 10 keer afwisselend na elkaar.

Graaqg wat meer uitleg?

Je kan altijd terecht bij de oranje bloesjes.



Aandachthoekje

Door: Lindsay Colman

Wonen en Leven in onze vzw: een blik in Home Vijvens

Onder het motto: 'samen leven, wonen en werken' nemen enkele
bewoners ook taken op binnen het woonzorgcentrum. Monique
gaat elke dag rond met de kranten op het 2% verdiep en net
zoals een echte postbode maakt ze ook vaak een praatje met de
mensen. Ze geeft aan dat dit een onderdeel van haar dagelijkse
bewegingsroutine is.




Ook Solange heeft een vaste taak: zij deelt maandelijks de
krantjes uit van Home Vijvens maar ook de Kruisemnaar. Ze is

heel trots dat zij deze verantwoordelijkheid mag dragen.

Elke week kunnen de bewoners die dit wensen, gebruik maken
van de rijdende winkel. We willen met dit concept de bewoners
de zelfstandigheid geven om zelf boodschappen te bestellen.
Deze boodschappen worden de volgende dag geleverd. Om dit
allemaal in goede banen te laten verlopen kunnen we rekenen op
de hulp van Suzanne. Zij helpt ons om de rekeningen te

controleren.




Het huishouden: soms een sleur, soms een gemis, af en tfoe
kunnen bewoners die dit wensen, nog eens zelf de wasmachine

vullen en de was ophangen.




Wist je datjes...

Verhuis Home Sint-Petrus

Bewoners verhuizen met treintjes
naar nieuw woonzorgcentrum in
Kruishoutem

In Kruishoutem zijn de bewoners van WZC Home Sint-Petrus vanmorgen
verhuisd naar hun nieuw verblijf.

Bron: AVS



Bewoners Sint-Petrus rijden met
tuktuk naar nieuwe thuis op de
Marolle: “Wat een prachtige dag”

¢
¥ ?

-~

De 36-jarige hharcel Sinjan [zcht de tanden bloos tenwill algemesn diremeur Rita Vande Moortalz herm venwslkomd. —
B pav
KRUJISHOUTEN - Het was een grote dag voor de bewoners van woonzorgcentrum Sint-
Petrus in de Brouwerijstraat in Kruishoutem. Met een tuktuk, een toeristisch treintje,
werden ze maandagochtend naar hun nieuwe thuis op campus Waegebrughe in de
wijk Marolle gebracht. “Een dag waar we al zolang naar uitkeken”, klonk het.

Bron: Het Nieuwsblad



Petrusfeesten

Noteer alvast zaterdag 25 juni 2022 in
jullie agenda voor onze jaarlijkse
Petrusfeesten.

Dit jaar gaat dit opnieuw door in de
Mastbloem (Kruisem).

Kaarten binnenkort te koop via de
medewerkers.

Hopelijk tot dan!

| Hom
Simt-Petrus



Tussendoortjes

|Een gesprek met E.H. Rafaél Latoir (1938)
Door: Rita Herman

Tedereen kent het gezegde: 'De appel valt
niet ver van de boom’. Deze uitdrukking is
Y erg herkenbaar voor mij. Mijn ouders die in
Gent woonden stonden beiden in 't
onderwijs. Vader gaf les in 't college van
Ledeberg, waar zijn broer directeur was.
Voor moeder stopte haar job als
onderwijzeres in S.t Bavo toen ze huwde. In
die tijd vonden ze zoiets normaal.

Op een dag in 1946 - moeder was toen 43
jaar - voelde ze zich niet goed en nham mijn twee jongere zusjes
mee haar boven in ‘'t grote bed. Ondertussen ging ik met mijn
oudere broer ook naar ons kamer. Wat later riep moeder ons bij
zich en vroeg ons om vader te halen, want ze voelde zich erg
ziek. Vader kwam onmiddellijk naar boven en trof haar slapend -
dit dacht hij - aan met de zusjes naast zich. Hij probeerde haar
stilletjes wakker te schudden doch merkte tot zijn grote
verbijstering dat moeder gestorven was. Alle hulp kwam te laat.
De hierop volgende uren verliepen zo chaotisch dat het
onmogelijk is om hier achteraf een helder beeld van te houden.
Vader belde via de buren naar zijn broer en deze kwam de
kinderen onmiddellijk ophalen. Zodoende kreeg hij wat ruimte
om te bekomen en de eerst volgende dagen alles te regelen.



Gelukkig had hij naast zijn familie ook een hechte vriendenkring.
Gezien de beklijvende omstandigheden was dit onmisbaar voor
hem.

Tijdens de hierop volgende jaren leerde hij Esther kennen die
eveneens bevriend was met de familie van zijn vrienden. Deze
contacten verdiepten zich en drie jaar later werd die Esther ons
tweede moeder. Daar zij afkomstig was van Oosterzele,
verhuisden we naar die streek. Vanaf het vierde studiejaar ging
ik naar school in Merelbeke. Voor t middelbaar veranderde de
locatie opnieuw en 't werd St. Gregorus in Gent. De school was
gemakkelijk bereikbaar met de bus. Daar startte men met een
zevende jaar: tijdens die periode maakte men een selectie voor
de best gepaste studierichting. Voor mij werd dit Latijn-Grieks.
Eenmaal achttien jaar volgde er opnieuw een switch. Mijn keuze
voor het Seminarie kreeqg de oprechte instemming van mn
ouders. Een leuke herinnering: zo heb ik nog een foto waarop ik
als jonge snaak verkleed ben als priester, het gewaad zelf was
van mijn neef. Van de zes jaar in 't Seminarie verbleef ik er
twee in Mariakerke en vier in Gent.

Met de volgende stap ging het nog verder van huis, richting
Leuven. Daar studeerde ik vier jaar aan de Universiteit: Grieks-
Latijn. Hierdoor werd ik licentiaat klassieke talen en met dit
diploma kon ik de familietraditie 'les geven’ verder zetten.
Na mijn studies en priesterwijding kwam er opnieuw een totaal
nieuwe periode. In die tijd duurde de verplichte legerdienst
vijftien maand. Hier werd ik ingelijfd bij de afdeling para-
commando’s in Lombardsijde. Ook hier hoorde een verplichte



opleiding bij en elke dag training. Als priester was het tevens
mijn taak om op zondag de misviering voor te gaan. Naast het
ritueel in 't Latijn moest ik twee maal in de maand preken in 't
Nederlands voor Vlaamse soldaten en éénmaal in 't Frans voor de
Franssprekende eenheid. Na de misviering bracht ik elke week
op zondagnamiddag een bezoek aan m'n familie in Oosterzele.
Ook jaren later werd ik nog tweemaal opgeroepen door het leger
als reserveofficier in West-Vlaanderen en in Limburg.

Na die vijftien maanden legerdienst was ik volledig beschikbaar
om zelf les te geven. In het St. Hendriks college van Deinze
woonden we samen met zo'n tiental priester-collega’s. Het was
een hechte groep voor wie kwaliteitsvol onderwijs hoog op
't agenda stond. Jaren later, wanneer diverse collega’s op
pensioen gingen en het gemengd onderwijs zich voltrok,
veranderde de samenstelling van het lerarencorps zeer snel.
Tijdens al die jaren gaf ik vooral les Latijn-Grieks en meestal
ook een paar uur godsdienst per week, dit hoofdzakelijk in de
vierde, vijfde en zesde leerjaren.

Ik herinner me nog levendig een voorval in de klas waarbij ik
twee babbelaars tijdens de les na een derde terechtwijzing
voorstelde de klas te verlaten. Blijkbaar zorgde dit voor
verwarring en een misverstand. De helft van de klas dacht
samen met hen eveneens de klas te mogen verlaten terwijl de
anderen stomverbaasd de situatie gadesloegen. Nadien volgde er
een goed gesprek waardoor het wederzijds begrip groeide. Met
die gasten ben ik zelfs nog op uitstap geweest, naar de cinema
in Gent.



Toevallig vertelde één van mijn leerlingen dat er reeds twee
priesters weigerden om in Lozer pastoor te worden. Hierop nam
ik contact op met het bisdom en vroeg toestemming om dit
priesterambt te mogen opnemen. Men ging hier graag op in en
hierna startte opnieuw een merkwaardig hoofdstuk in m'n leven.
Aangezien het in Lozer om een kleine gemeenschap ging, kon ik
dit combineren met de laatste zeven jaar lesgeven in Deinze.
Als pastoor sta je niet voor een klas doch tussen de mensen, het
was ook hartverwarmend om nauw betrokken te zijn bij diverse
activiteiten van ‘'t parochiaal centrum. Maar aan alles komt een
einde en enkele jaren geleden maakte ik de overstap naar een
assistentie-woning in Kruishoutem. Enkele maanden terug kwam
ik hier terecht in Huise, ik vermoed dat we hiermee het lijstje
bijna afgewerkt hebben. Deze mooie landelijke omgeving biedt
me de kans om dagelijks een natuurwandeling te maken. Daar kan
ik enorm van genieten, hopelijk lukt dit nog geruime tijd.



Odiel in de kijker

Door: Odiel & Iris

Op 2 mei verhuizen alle bewoners van Home Sint-Petrus naar
onze nieuwe site in de Marolle. Wij verhuizen niet mee naar
Campus Waegebrughe maar gaan voor een andere uitdaging. Ver
moet je ons niet zoeken want we blijven binnen vzw Vijvens.

Wij beginnen aan een nieuw avontuur in Home Vijvens te Huise.
Hier kun je ons terugvinden op het gelijkvloers. Odiel zal zijn
vast plekje krijgen in een klein leefgroepje waar hij vrij kan
rondlopen en een tuintje heeft. We liepen al enkele dagen mee
en Odiel werd met open armen ontvangen.




Enerzijds benieuwd naar onze nieuwe uitdaging, anderzijds
verdrietig omdat we onze geliefde personeelsleden en bewoners
zullen verlaten willen we foch graag een afscheidswoordje
geven:

Lieve bewoners, familieleden en personeelsleden van Home Sint-
Petrus

Bedankt om Odiel met open armen te ontvangen en hem te
bombarderen tot mascotte van ons woonzorgcentrum. We
beleefden hier samen enkele fantastische maanden! Odiel heeft
hier alle kansen gekregen en veel bijgeleerd. Jullie zagen hem
opgroeien van een mini puppy tot een flinke jongen van 7
maanden. Odiel zijn staartje kwispelde elke dag wanneer we het
woonzorgcentrum binnenstapten.

Geen nood, we komen zeker eens piepen in het nieuwe
woonzorgcentrum.

We wensen jullie veel geluk in jullie nieuwe thuis. Het is zeker
geen vaarwel maar een tot ziens!

Vele groetjes

Odiel & Iris' ‘.




Pastoraal

Meimaand - MARIAMAAND

Door: Carine Parmentier, pastoraal medewerker

Maria, ons lief vrouwke.

Velen dragen haar in het hart.

De meimaand is aan haar gewijd.

Maria is ons lichtend voorbeeld, een toevlucht, een
Moeder.

'Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,

een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.

In kerken en kapellen, op hoeken van straten,

verkleurd door regen en wind,

in huiskamers, oud en modern:

Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Een jonge vrouw uit Galilea,

Met een leven getekend door het lijden van haar Zoon.
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.
Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment
dat de leerlingen er allemaal vandoor waren.

Tegenwoordig spreekt men niet veel meer over haar.

Zij past in haar eenvoud hiet meer in onze tijd.

Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar
leven van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdrieft,

bij haar worden mensen ophieuw eenvoudig.



Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar en naar God.

Een mens als wij is zij geweest: Maria,

met angst en tranen in de ogen,

met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.

Een mens als wij is zij geweest,

staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine
dingen.

Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons
geloof,

en haar vertrouwen groter dan het onze.

Langs Maria, deze buitengewone vrouw, willen wij dichter bij
Jezus en Zijn evangelische boodschap komen.

Maria, U bent omringd met kleurrijke bloemen, we doen een
kaars branden bij U beeld en bidden we het welgekende ‘wees
gegroet' en de zoveel mooie, prachtige Marialiederen.

Zoals 't Lourdes op de bergen, lief vrouwke, ik kom niet om te
bidden, 'Liefde gaf U 1000 namen, ...

Maria, we dragen U verder in ons hart!




Kleuren voor volwassenen

Door: Els De Beck

Oké, dit klinkt misschien erg geitenwollensokken, maar daar
komt het: 'Bezig zijn met kunst werkt érg rustgevend..

Helaas zijn we niet allemaal een geboren Picasso, maar gewoon
kleuren heeft hetzelfde effect. Gewoon kleurenl Met
kleurpotloden of stiften.

Doordat je je zo moet concentreren ben je niet meer bezig met
andere zaken, waardoor je geest automatisch ontspant.
Daarnaast speelt creatief bezig zijn ook een enorme rol.
Hierdoor verruim je namelijk je geest, helpt het je bij anders
nadenken en het helpt bij je persoonlijke ontwikkeling.

En van het werken met verschillende kleurencombinaties word je
natuurlijk spontaan vrolijk!

Dus hup, pak je kleurpotloden uit de kast en wordt helemaal
zennnn. Wij verzamelen alvast elke maand de meest ideale
kleurplaat voor jel

Deze maand is Ttalié de themamaand, waan jezelf een Leonarda
Da Vinci en kleur deze mooi Mona Lisa in...

Veel plezierl






Puzzelhoek

Quiz

Door: Iris Snel
We testen graag eens jullie kennis over ons nieuwe
woonzorgcentrum! Vul onderstaande vragen in:

1. Hoe heet de nieuwe campus?
ANTWOOPd: ...t

2. Uit  hoeveel verdiepingen bestaat het  nieuwe
woonzorgcentrum?
ANTWOOIrd: ..o iissis issinaaarammamsnmEs

3. Wie is de huidige directeur van vzw Vijvens?

4. Wie is de zorgmanager van de nieuwe campus?
ANTWOOPTL, e comiisisssosiisisssssmmms s s s

5. Hoe heet de kerk aan de campus?
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Facebookhoekje

Voor alle artikels, bezoek de facebookpagina van vzw Vijvens.

oo Vzw Vijvens
SRR 3 mei om 14:02 - Q

Op 2 mei verlieten we onze gebouwen in de brouwerijstraat en ruilden
ze in voor de nieuwe site Wonen & Leven Waegebrughe in de buurt
'De Marolle'. #/ZWVIJVENS




oe~‘° Vzw Vijvens
T 5 mei om 17:54 - Q

Van harte dank aan Voetbalclub SV Zulte Waregem. Dankzij hun gulle
gift kunnen alle bewoners van vzw Vijvens lekkere koekjes smullen. SV
Zulte Waregem - ESSEVEE #VZWVIIVENS

,oe»  Vzw Vijvens
Vipvurnis 14 apr” om 16:24 - a

Eén van onze ergotherapeuten kreeg les in het breien van Elza. Zo kan
hij ook andere hewoners op weg helpen met hun breiwerk! Brei-tip:
Elza maakt schattige poppetjes met haar restjes wol en geeft deze
cadeau aan de kleinkinderen. #VZWVIJVENS




Voorbije activiteiten

Trifle maken|

Door: Ines De Graef

Ook deze maand blijven we nog aan de andere kant van de
Noordzee vertoeven en brachten we wat culinairs naar hier. Als
dessertje voor bij de koffie hebben we genoten van een
heerlijke trifle. Een trifle (letterlijk 'niemendalletje’) is een
nagerecht uit de Engelse keuken. Het bestaat uit meerdere
lagen in een glas. De klassieke trifle heeft als onderste laag
stukjes cake met daarop sherry gesprenkeld. hier overheen wat
vers fruit, bijvoorbeeld aardbeien of perziken en ten slotte een
laag vla of custard.

Deze versie werd gemaakt met lange vingers, rode vruchten
collie en custard van advocaat en mascarpone.




|M0pjes voorlezen

Door: Shauni T'Kindt

Op 1 april was het mopj
hebben dat an pjes dag. Omdat we zelf nie
wat aan fe ;aes:ee,:ne:sen ons foppen, dacht ik om I'\Jre‘rZ:orgur:‘aag
voorlezen. De ene mo n de bewoners zelf moppen te |0:pJr
wat uitgelachen te P !A.IGS al wat grappiger dan de andere Nen
luisteren naar een nieu;un' kond_e" we terug verder-gaan. °
paar moppen waar ze sche mop. Hieronder vinden jullie alv o
aterden van het lachen ast een

Papa, 1000 Euro, is
dat véél geld? Dat
hangt ervan af

jongen, - of je
mama het uitgeeft
of dat ik het moe¥
verdienen.

“Tk voel me 20 ziek
als een hond, “zeg?
de vader. "Dan moet
u naar de dierenarts
gaan, “zegt zijn
zoontje.

een ei een ei?"
“Dat wee' ik niet."
“Omdat je aan de
buitenkant niet kunt

zien of het een hi)
of een zi} is!"




Paas- & lentequiz

Door: Shauni T'Kindt

De meeste bewoners wisten ons te vertellen dat ze niet veel
afwisten over Pasen en de lente, maar ze wilden toch wel
deelnemen aan de activiteit. Het verwonderde hen uiteindelijk
wel hoeveel ze wisten toen we bezig waren. De ene vraag was al
wat makkelijker dan de andere. Hieronder kunnen jullie nog wat
quizvragen bekijken met de juiste antwoorden die onderlijnd en
schuingedrukt staan.

.Op welke dag valt Pasen? 2.De paasklokken brengen 3.Hoe heet de donderdag en
de eieren. Waar gaan de vrijdag voor Pasen?
\ Op maandag. Klokken d )
O d paas 70 en deze eleren A As Donderdag en Witte
» Op zohdag halen? Vrijdag
Dat lfan Jaar tot jaar A Beieren B Goede donderdag en Witte
erschillen . .
B Parijs vrijdag
€ Rome C Witte donderdag en Goede
vrijdag

Fruitsalade maken

Door: Shauni T'Kindt

Tedere maand doen we een ontbijtbuffef. Daarbij hoort
natuurlijk ook wel iets gezond om te eten. Op dinsdaghamiddag
12 april maakte ik samen met een paar bewoners van het eerste
verdiep fruitsalade. We hadden gele en groene kiwi's, aardbeien
en blauwe druifjes. Elke bewoner had een fruitsoort dat ze op
hun eigen tempo konden schillen en snijden. Hieronder nog wat

foto's.




’Pim Pam Pet met bal|
Door: Shauni T'Kindt

Eerst moest er gegooid worden met de bal naar een
medebewoner. Wanneer de bewoner de bal gevangen had, moest
hij of zij kijken welke letter erin het midden op de bal stond.
Daarmee moesten ze een woord zoeken dat begon met die letter
en bij de categorie past o.a. meisjesnamen, jongensnamen,
steden/gemeenten, landen en eten/drinken. Soms was het niet
zo evident om op een woord te komen, maar dan hielpen
medebewoners elkaar, of gaf ik eerst een voorbeeld van een
woord dat begon met die letter, zodanig dat ze wat inspiratie
kregen.




De Goede Week - Paasvier'ing‘
Door: Lindsay Colman

TIedereen kent Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag die gevolgd wordt door Pasen.

Onze pastorale werkgroep werkte enkele bezinningsmomenten
uit om deze 'Goede week' niet te vergeten.

Onze bewoners woonden op donderdag de paasviering en op
vrijdag de kruisweg bij.

De kruisweg werd begeleid door iemand |
van het paramedisch tfeam met Carine | '.f'f'*_-;
(de  pastoraal  verantwoordelijke). -y
Tijdens de kruisweg werd elke statie -
verduidelijkt met een foto's uit Lourdes
op groot scherm en Carine las de [
bijhorende teksten voor. Samen konden
we dan een 'Onze Vader' bidden.

Ook de Paasviering kon niet ontbreken. E.H. Peerenboom ging
ons voor in de viering. Enkele sfeerfoto's kan je hieronder
vinden.




Van kip tot ei: het veldje van Home Vijvens
Door: Lindsay Colman

Naar aanleiding van de landbouwcontactdag eind oktober, kwam
de landbouwcomice, de basisschool van Huise en een lid van het
paramedisch team van ons woonzorgcentrum vergaderen over
het 'veldje'.

Ook Gustaaf, één van onze bewoners was

altijd paraat om ons te helpen. Hij nam
ook deel aan de vergadering als erelid.

Het thema werd gekozen: van Kip tot ei
of van ei tot kip.

Deze discussie hebben we niet gevoerd,
we hebben wel besproken om het veldje
terug zaai klaar te maken om gewassen te | ol&¢
zaaien of planten. |

Ik kan al een tipje van de sluier
oplichten: er komt een bloemenweide . _
(speciaal voor de vlinders en bijen) en alles wat te maken heeft
met het thema: kippen.

Hiernaast kan je al een ‘
sfeerfoto zien van het zaai
klaar maken van het veld, deze
foto werd gemaakt op één van »
ohze fietstochten met l =
bewoners .



Hiéh tea

Door: Lindsay Colman

Wat door veel mensen ‘high tea’ wordt genoemd, is dus eigenlijk
een chique ‘afternoon tea’. 'High tea’ bestaat . ]
ook, maar betekent iets helemaal anders.

De ‘high tea’ ontstond rond de Industricle =21
Revolutie. De arbeiders hadden toen een extra B
maaltijd nodig om op krachten te komen na een
zware werkdag, dus rond een uur of 5 (en nog
voor het avondeten). Van scones en
elegante finger sandwiches was geen sprake; van |
stevige boterhammen, meat piesen andere
koolhydraatrijke kost des te meer!

Vandaag laten de meeste Britten de ‘high’ vallen en zeggen ze
simpelweg 'tea’ fegen elk snackmoment. De kenmerken van zo'n
‘tea’? Meestal ongezonde (maar superlekkere) hapjes met veel
calorieén en geen of bijna geen thee. Sommige Britten noemen
hun avondeten ook gewoon 'teq’.

Wij hebben vooral onthouden: lekkere hapjes met een kopje
koffie of thee.




La lotE an G z/m M.yc.:f:t

&{w/ {.:u’ aan wzzxnjdn PRt

Aanwezig op de dmsdagmarkt te Krmshoutem

Q'e Zandvloo:

PASSIONISTENSTRAAT 48 - 9770 KRUISHOUTEM

Solid Systems bvba

Computers, Randapparaten en Netwerken
Systeembeheer, Software en Ondersteuning

MARC & ANDY
HERROELEN

schilderwerken » wand & vioerbekleding

* - gordijnen en overgordijnen

SCHILDER & DEKORATIEWERKEN

SPILTHOORESTRAAT 12 - 9770 KRUISHOUTEM
TEL.AEER: 09/383 66 81
marcherroelen @skynet.be

Marc: 0477/34 42 07
Andy: 0474/49 92 81

D Anticimex’

The modern pest control company.

DELHAIZE




VAN PARYS

RUIM= EN ONISTOPPINGSWIERKEN

EN VAN SEPTISCHE PUTTEN, BEER- & REGENPUTTEN - CAMERAONDERZOEK
G DEINZE 101.- 9810 NAZARETH - 09 384 47 67

A Taxr's « CEREMONIEWAGENS

ROLWAGENVERVOER

ZITTEND ZIEKENVERVOER
LUCHTHAVENTRANSFERS
mio@laxidermnoperbo ¢ wivaaxidereyer be

DE MEYER

055 31 31 31 » Qudenaarde

Edelweiss Wakken BVBA.
Oostdreef 62
B-8720 Wakken

T. 056/60 2360
F. 056/609932

‘www. I P be

ALLES VOOR SCHOOL EN KANTOOR

Veohyv

VERZEKERINGEN

\ anaoirmino

Cnitir

g (= N T ﬁﬂ

Waregemsesteenweg 162 = Kruishoutem

09 383 52 60

piet@cnockaert.info # www.cnockaert.info




1]
goldman

Kortrijkstraat 53 - B-8770 Ingelmunster
tel. 051 33 77 90 - info@goldmannv.be
www.goldmannv.be

‘@ dekeukelaere

LAUNDRY SOLUTIONS

Dorpsstraat 101 « BE-2800 Deinze
T+3293861512«F+329386%9020
E info@dekeukelaere.be

www.dekeukelaere.be

VERHUUR EN ONDERHOUD VAN LINNEN, MATTEN EN BEROEPSKLEDL)

aAlJO

with people in mind

73 ; 3
Rgﬂz'ymuw/%'
¥

Peter en Katelijne

Snoeck- Michels

Varkens en rundvlees van eigen kweek
Specialiteit: vers en (h)eerlijk voedsel
Barbecuevlees, ook pakketten,

alles verpakt op maat van je gezin!

Hoeveslagerij Rooigemvallei

www.rooigemvallei.be
tel 0497998034
info@roogemvallei.be
Rooigemstraat 19
9750 Huise Zingem

carecomfort

a  forcare

.De Jans &Jcll

Lpg-Butaan-Propaan L

www,dejm:sgas.be

Rajkmg 21 19870 N’{achel,en hZulle
ffax 09 i




/| Met vriendelijke groeten

okterspraktijk "Marolle”
Tel: 09/ 386 94 44

dr. Renaat Verplaetse
dr. Petra Decroock
dr. Isabelle Tomme
dr. Tessa Vanthournout

C&S |OPTIEK

Christophe & Sonja

Opticien - Optometrist
Bril Designer

Hoogstraat 6, Kruishoutem
09 385 98 08

info@csoptiek.be
www.csoptiek.be

&

EWEER

SANITAIR & HVAC
Dragonderdreef 6 - 8570 Vichte

Jiirgen Van de Woeslyne
RS D 253 58

Tuln- en boomwerken Van de Woestyne bvba
Nokeredorpstraat 54 - B-9771 Nokere

info@vandewoestyne.com - www.vandewoeslyne.com

Ymetra

helps helping

Stationsstraat 36 ¢ 8587 SPIERE HELKIJN
tel: 056 45 56 35 gsm: 0478 90 98 92
mail: dewancker@skynet.be
www.wijnendewancker.be




Groothandel en versnijderij van groenten en fruit

' ALLGRO

(m)oments furniture

www.momentsfurniture.com

Vitro Gino

RUITENWASSERIJ
ALLE ONDERHOUD
GSM 0474 380 336

\

B3 )

TONY BOECKAERT

CHOCOLATIER

Karreweg 7
9870 Zulte
Tel 09/388 55 79
info@tonyboeckaert.be
tonyboeckaert.be

EPC

bij verkoop/verhuur
snelle service
epepdw@gmail.com
{& 0472727155




|Moeder'daggedich1'

Een blijde dag is Moederdag
die komt maar eens in 't jaar
en vader en de kinderen
die geven wat aan haar.

Een blijde dag is Moederdag

al is mijn pakje klein

ik heb voor haar iets moois bedacht
daar zal ze blij mee zijn.

Een blijde dag is Moederdag
de kamer wordt versierd
met mooie bloemen overal
wordt Moederdag gevierd.




